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Dankbare herinnering aan

DE HEER

Michel ANTROP

echigenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne HOEBEKE

geboren te Etikhove op 14 oktober 1919

en overleden fe Ronse op 19 oktober 2003.

Voor jullie medeleven
en blijken van ondersteuning
zegt de familie U warmhartig dank.

We hebben van jou geen afscheid kunnen
nemen door je snel heengaan. Naast ons
verdriet en pijn blijft een levende gedachte en
herinnering van datgene wat je voor ons mocht
betekenen.

Als jonge man was je met grote inzet en
levenskracht met het “boerenleven” vertrouwd.

Door de oorlog kwam je  grote
overlevingsdrang tot uiting. Later naast je
werken om den brode, gaf je tevens blijk van
een rasechte duivenliefhebber te zijn. Door
velen erkend en gewaardeerd van dichtbij en
einden ver. Het voorrecht vele jaren van zijn
op rust gesteld zijn te mogen genieten, bleef
hij tot het laatst een behulpzaam en beminde
man voor zijn Marie-Jeanne. Zelfbeklag hoorde
je nooit.

Een eenvoudige en geliefde man met een
groot hart voor zijn medemens en dier, is niet
meer. Je blijft ons nabij, Michel. Bedanki!

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.







