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Bid voor de ziel van zaliger
Mevrouw

Zoé, Marie-Madeieine ANTROP

weduwe van
Mijnheer Oscar HAELTERS
geboren te Ronse, de 22 juli 1883
en er overleden, de 12 augustus 1965.

De dierbare overledene was een braaf en
godvruchtige vrouw. Ze bezat een diep geloof
an grote godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw. Zo
lang ze kon, hield ze eraan daaglijks de H. Mis
bij te wonen en te Kommunie te gaan.

Ze heeft een hoge ouderdom bereikt en door
ziekte ondermijnd en pijnen gekweld is ze uit
dit leven heengegaan.

We kunnen niet anders dan bidden : Gods
heilige Wil geschiede !

Dat is het leven van de mens op aarde: Gods
heilige wil volbrengen, zijn taak volbrengen en
dan overgaan naar de eeuwigheid.

Wie in God gelooft, tot God bidt, trouw blijft
aan God zal het eeuwig leven bezitten. Jezus
zegt: wie in Mij gelooft, trouw blijft aan zijn
geloof zal eeuwig leven.

Bij de begrafenis zingt de H. kerk: dat de
Engelen u ten paradijze leiden.

Wij mogen dan ook hopen dat God zijn trouwe

Mastin, Ronse.

dienares welwillend zal ontvangen hebben, en
dat zij de troost en de woorden van haar Zalig-
maker zal vernomen hebben: Kom, trouwe diena-
res, omdat ge frouw gebleven zijt aan uw ge-
loof, uw gelcof beleefd hebt; kom treed binnen
in de vreugde des Heren.

Dat is de troostende gedachte die ons moet
bezielen bij het pijnlijk overlijden van deze kris-
tene vrouw.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie~
leden, troost u met die gedachte. Ge hebt zoveel
voor uw moeder en zuster gedaan, ge hebt ze
altijd met de beste zorgen en grootste liefde
omringd en biigestaan. Dat is uw troost. Vergeet
uwe moeder niet in uwe gebeden, zij zal u niet
vergeten voor de troon van God.

Miin Jezus, barmhartigheid !

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

Mevrouw Amédée HAELTERS-VAN WIJNEN,
Mijnheer en Mevrouw Edmond HAELTERS-FOU-

QUET, haar kinderen;
Mijnheer en Mevrouw André TIMMERMAN-HAEL-
TERS,
Mijnheer en Mevrouw Jacques HAELTERS-PAU-
WELS, haar kleinkinderen;

Jongeheer Danik TIMMERMAN,
haar achterkleinkind;
De familién ANTROP, AELVOET, HAELTERS en
CLEMENT,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.
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