« Moge de Heer zijn gelaat
naar u keren en u vrede schenken ».
(Num. 6, 26:
1ste lezing van Nieuwjaarsdag.)

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger - Adolf - Stephanus ARICKX

echtgenoot van Mevrouw

Maria Anna WOUTERS

geboren te Oudenaarde op 15 januari 1913
en er schielijk overleden op 2 januari 1989,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

De families
ARICKX - COLPAERT en WOUTERS - LINCLAU

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Het hart vervuld van vreugde nog om de
vele lieve wensen in familiekring op Nieuw-
jaarsdag, is vader schielijk van ons heenge-
gaan.

Hij was een eerlijk en rechtschapen man in
woord en daad, met zin voor verantwoordelijk-
heid in elke taak die hem werd toevertrouwd,
steeds in alle eenvoud en discretie.

Hij hield vooral van zijn gezin en zijn fa-
milie, met wie hij vreugde en pijn steeds
innig samen deelde.

In die geborgenheid van de eigen haard
vond hij zijn levensvreugde en steun en kracht
om last en pijn te dragen.

Wij danken om dit schoon bestaan en bidden
dat de Heer het mag voltooien in de gebor-
genheid bij Hem.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-
kinderen, oprechte dank om uw genegen zorg
en liefdevolle aandacht. Gij waart mijn stil
geluk.

Goede familieleden en vrienden, ook u wil
ik danken om elke blijk van vriendschap en
sympathie.

Blijf mij gedenken in uw vroom gebed.

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde




