"Zo vriendelijk en wveilig als het licht

zoals een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht”.
H.O.

i
Gedenk in uw gebed de ziel van
ZUSTER MARGUERITE-MARIE
(ELISA) ASCOOP

Moniale van de priorij Hunnegem

Geboren te Steenhuize de 17 januari 1887.
Geprofest op 12 mei 1913.
Overleden te Geraardsbergen op
25 januari 1978, gesterkt door het
sakrament van de zieken.

Op de dag dat de Kerk de ontmoeting
herdenkt van S. Paulus met de lich-
tende aanwezigheid van de Heer Jezus,
mocht ook Zuster Marguerite-Marie het
vriendelijk licht van Jezus’ nabijheid voor
eeuwig binnentreden.

Was zij zelf niet een licht geweest voor
allen die haar mochten kennen? In haar
geliefde priorij Hunnegem wist zij Gods
zachte licht aan haar medezusters te

openbaren. Met een trouw en aandachtig
hart had zij het koorofficie lief, en tot
in haar hoge ouderdom ging zij nederig
voor in allerlei dienstwerk.

In de priorijschool had zij destijds een
grote invloed. Haar voorbeeld opende
voor enkele oud-leerlingen de weg naar
het kloosterleven. Anderen prijzen zich
nog steeds gelukkig dat zij Zuster
Marguerite-Marie als lerares gekend
hebben.

Met haar talrijke familieleden hield zij
gaarne kontakt, en leefde zij intens alle
gebeurtenissen mee. Vooral haar beide
neven-priesters bedacht zij met vroom
gebed.

Toen zij ziek werd wou zij haar mede-
zusters niet tot last zijn. Zij dankte
graag iedereen om alles en was erg blij
om de betoonde genegenheid.

In haar moeizaam en nachtelijk lijden,
geleek Gods komst voor haar op het
doorbreken van zonlicht, op de over-
winning van de dag op de nacht. De
Lieve Vrouwe van Hunnegem moge haar
nu geleiden tot Jezus Christus, het
diepste Licht binnen in ons, de
"eewighe claerheit”.




