T

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van

mevrouw

Lydie Ascoop

echtgenote van wijlen mijnheer
Albert De Boe

geboren te Steenhuize de 12 oktober 1879 en
overleden te Geraardsbergen de 9 februari 1973,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wanneer wij het rijkgevulde leven van deze vrome
vrouw overzien, treft het ons hoe Gods goedheid
wordt weerspiegeld in zijn getrouwen. Nooit heeft
zij zichzelf gezocht; al haar zorg en liefde ging
naar de anderen : naar haar echtgenoot die zij lange
jaren liefdevol heeft verzorgd, naar grootmoeder
die bij haar de levensavond doorbracht, naar allen
die, in haar gebuurte of ver over de grenzen, milde
steun en hulp van haar mochten ontvangen. Heel
haar leven, werken en bidden was één intense be-
leving van haar liefde voor God en voor de naaste.

Dierbare familieleden, het gebed en de Eucharistie
blijven de schakel tussen ons allen, over de grens
van de dood heen. Bidt allen voor mij, vooral Gij
die de Heer zijt toegewijd.

Eerwaarde Moeder en zusters van Hunnegem, hebt
dank voor uw genegenheid en goede zorgen. En
U vooral, mijn goede zuster die dag en nacht over
mij gewaakt hebt, wil ik van harte danken voor
uw liefdevolle hulp.

God zegene u allen.

De families

ASCOOP, DE BOE,
MISEREZ en VAN DEN BERGE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Drukk. De Vos, koster Overboelare




