Zij stierf | Zij ruste in vrée voortaan
daar de Eng'len haar verbeidden.
Onwetens is Zij weggegaan
en schuldeloos verscheiden !

Guido Gezelle.
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ACHIEL DE BACKER

Erelid van de Bond van het H. Hart
Lid van de gedurige eredienst van de H. Jozetf

geboren te Strijitem, op 3 april 1880 en
godvruchtig overleden te Liedekerke,
op 20 oktober 1965, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Stervenden en de Pauselijke
Zegen «In Articulo Mortis ».

Zij was eenvoudig en verstandig, en van
God had zij een schone ziel ontvangen.
Een voorbeeldige en ingoede moeder is van
ons, na een lang en gevuld leven, zacht
heengegaan,

Om alles bekommerd, kende haar liefde en
haar toewijding tot de haren geen grenzen.

Als echtgenote was zij de sterke vrouw die
nooit begeeft, die helpt en troost om edel-
moedig de man te schragen; als moeder be-
schikte zij over de onovertrefbare gaven om
haar kinderen in alle deugd en eer op te
voeden.

In haar omgang met eenieder deelde zij
gulhartig haar opgeruimdheid en genegenheid.

Wij danken U, moederke, voor uw dienende
liefde, uw tedere zorgen, uw sprankelende
levensvreugde, waarmede U ons hebt omhuld
al de jaren van ons samenzijn. Uw beeld
blijft immer levend in ons hart.

Hebt allen dank, die mij hebt bijgestaan
gedurende mijn laatste levensjaren, God zal
het U lonen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, voor-
werp van mijn liefde en zorgen, U ben ik
dankbaar om de warme genegenheid waar-
mede U mij hebt omringd.

Mijn geliefde familie en vrienden, vergeet
mij niet en wees mij indachtig in uw vrome
gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil !

Drukk. Rigo




