Diegenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik lief had terug te vinden.

DANKBAAR AANDENKEN
AAN
DE HEER

Achiel ASSEZ

geboren te Nederbrakel op 4 juni 1929 en
plotseling thuis in de Heer ontslapen te
Zegelsem op 12 november 1998.

De familie dankt u voor uw blijken
van medeleven.

Bergrafenissen Delauw (068) 33 26 30
db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Allerheiligen ligt nog zo vers in het geheugen. Samen
nog stonden we in stil gepeins rondom 't graf. Zonder
woorden en toch begrepen we elkaar. Een
donderslag bij heldere hemel, op je jaarlijkse
marktuitstap naar Houtem nog wel, het leek een laffe
aanval. Een man met een meer dan gouden hart,
met nog zo veel te doen, werd koelbloedig uit ons
midden weggeplukt. Uw konstante bezorgdheid in
de dagdagelijkse beslommeringen van de ganse
familie had voorrang op uw eigen problematiek.
Jezelf weggecijferd om te zorgen voor je lieve
moeder, koos je voor een vrijgezellenbestaan.

Niemand van de "naaste familie" wist echt hoe erg
het met uw kwaal wel was gesteld. Dat was jouw
geheimpje teneinde geen onnodige onrust te zaaien
onder hen die je zo dierbaar waren. Uw bereidheid
te luisteren, te helpen met woord en daad, liep als
een rode draad door je leven. Je ganse loopbaan,
van prille fabrieksarbeider tot de steeds
goedgeluimde portier bij de BBL Bank te Brussel in
de herfst van je carriere, was je een voorbeeld van
collegialiteit en dienstvaardigheid. Een dienstbetoon
als het jouwe was een minister-ambt waardig.

Zuster en schoonbroer, te vroeg werden we uit elkaar
gerukt, zorg verder voor elkaar. Neven en nichten,
graag was ik langer gebleven om u verder te helpen.
Vrienden en kennissen, bedankt voor de fijne
momenten die we samen mochten doorbrengen.

Namis: vrijdag 18 december 1998 om 18.30 uur in
de dekanale kerk Sint-Pieter te Brakel.
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