Ik zal zijn naam met eerbied noemen
nu hij neerdaalt in zijn graf
en z'n goedheid eeuwig roemen
die ons zulk een vader gaf.

T

Vroom aandenken aan
DE HEER

Frans ASSEZ

echtgenoot van Mevrouw Julia HOEBEKE

Geboren te Zegelsem op 26 september 1912 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 7 april 1999, gesterkt door de H. Sacramenten.

Oudstrijder en Krijgsgevangene 1940-45.
Lid van de Gepensioneerdenbond.

De nadienst heeft plaats op vrijdag 30 april 1999
om 19 uur in de parochiekerk te Zegelsem.

Uw meeleven en gebeden zijn voor ons een ware
steun en troost. Wij danken u oprecht.
De families Assez-Van Nieuwenhove en
Hoebeke-Buwez

Vader is van ons heengegaan. Nu hij samen met zijn
vrouw, ondanks alles toch gelukkig was, mocht hij nu
overgaan tot een welverdiende rust, de eeuwige rust.
Want het is zeker dat hij reeds geniet van het eeuwig
geluk, nadat hij zijn taak trouw heeft volbacht als een
opdracht van God. Zo heeft hij geleefd als een zorgza-
me echtgenoot, een goede vader, werkzaam en eerlijk
in handel en wandel, minzaam in de omgang met elke
medemens. In een zelfde geest van geloof heeft hij ziek-
te, tegenslag en lijiden gedragen als een laatste blijk van
liefde en trouw aan God, Schepper en Vader van alle
mensen, van wie allen die in Hem geloven en Hem in
liefde dienen het ware geluk mogen verwachten.

Hij was een man van het ... oude gelove van
Vlaanderen, die zijn kinderen, eerlikheid, deugd en
godsvrucht meegaf.

De dierbare overledene heeft zijn brood niet in ledigheid
gegeten : hij heeft er voor gewerkt. Werken, bidden,
tevreden zijn, zo leefde hij, en zo is hij gestorven.
Geliefde echtgenote, we waren samen gelukkig, en we
waren om elkaar bekommerd. Heb dank voor uw gene-
genheid, moge God u sterken.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, hoezeer heb ik van u gehouden, van harte dank
voor uw grote genegenheid. Denk nog dikwijls aan mij,
troost moeder, bid voor mij.

Ook u familieleden, Eerwaarde zusters en personeel
van het Rusthuis, voor het minste beetje geluk ook, dat
u overvioedig in mijn leven hebt gebracht, moge God u
zegenen. Jezus, omwille van uw lijden en doodstriid,
ontferm U over ons. Geef uw dienaar de eeuwige rust.
Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.
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