Geloofd zij Jezus Christus

T

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RENE ASSEZ

weduwnaar van mevrouw
Anna VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel op 7 juni 1891 en er

godvruchtig overleden op 13 mei 1969, voorzien

van de H. Sakramenten der zieken en de pau-
selijke zegen.

Oudstrijder 1914-1918

Het leven van de mens gaat als een schaduw
spoedig voorbij ; weest dus bereid om voor
de Eeuwige Rechter te verschijnen.

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de
hemel.

Dikwijls laten wij die woorden op onze lippen
komen, maar nooit beseffen wij zo diep de
draagkracht ervan als bij het overlijden van
een dierbaar familielid. Alleen de overtuiging
dat God beter weet dan wijzelf wat voor ons
goed is, kan ons in die momenten sterken en
troosten.

De ware genegenheid voor onze overledenen
bestaat in ze eerst te bewenen en dan voor
hun eeuwige rust te bidden. (H. Augustinus)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor de genegenheid die ik van u mocht
ontvangen.

Vaartwel dierbare familieleden en vrienden,
blijft mij allen voort gedenken in een vurig
gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmbhartigheid.

De families ASSEZ, VAN DER LINDEN, DE
TEMMERMAN en VAN HUFFEL,

Zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene,

Danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel




