Je sluapt gewoon
Je bent nier dood.
Straks ga je met ons mee naar huis
Of nee. Je blijft nog even hier.
tekent ons voorhoofd met een kruis.

Dankbare herinnering aan

DE HEER Nee, niet gestorven,
geen dfscheid zonder mecr.
Frans AUB EECK Want morgen lees je weer de krant.
of zit je weer voor de t.v
of geef je ons je vaste hand.
Echtgenoot van Mevrouw
Georgette BLONDELLE

En relkens weer
geloof en hoop ik

5 dat je verder leeft.

sk 2

Geboren te Nederbrakel op 20 augustus 1926 want onze God entneemt nict echi
en onverwachts thuis overleden wat Hij aan mensen seett
te Nederbrake! op 24 maart 1997.

gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

De families AUBEECK. DE CUBBER en
BLONDELLE, COLIIN danken U

VOoor uaw
) B ) medeleven in de rouw die hen treft.
Namis op vrijdag 30 mei 1997 om 18.30 uur.

Reowwcontor " Funeralia " Rwabm -Prakel 05542 8480




