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O Heer, uw H. Wil geschiede!

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OCTAAF AUDOOR

echtgenoot van Mevrouw

SARA DE GROOTE.

Geboren te Munkzwalm, de 22 Juni 1897 en godvrchtig
overleden te Hundelgem, de 1 October 1955.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van de confrerie van het H. Hart.

—

Waarom, o Heer, hem zo vroegtijdig ontrukt aan onze
ehristene genegenheid ? Wij onderwerpen ons aan uwen H.
Wil, omdat wij weten, dat de besluiten van uw goddelijke
Voorzienigheid aanbiddelijk en ondoorgrondelijk zijn.

De dierbare overledene, wiens heengaan wij betreuren.
was een man van geloof, die verkleefd was aan God en
godsdienst; hij was een brave en goede echtgenoot en va-
der, die door zijn naarstigheid en goedheid zijn huisgezin
bijstond en steunde.

Sinds enige jaren droeg hij een droevige ziekte, die zijn
gezondheid ondermijnde, al zijn krachten ontnam, en on-
danks de beste zorgen hem zo vroegtijdig naar 't graf droeg.

Hij heeft al zijn pijnen en smarten verdragen mzt e2n vol-
ledige onderwerping aan 's Heren H. Wil.

Van hem mag gezegd worden: Gelukkig de mens, die de
Heer bemint, dient en vreest, en die met gelatenheid de be-
proevingen in 't leven, van Gods hand aanvaardt, want na

dit leven. zal hij de kroon van 't eeuwig leven ontvangzn. die
God beloofd heeft.

Beminde echtgenote en zoon, hebt dank voor uw liefde-
rijke zorgen, waarmede gij mij hebt omringd. Moge God
u belonen, en mogen wij elkander terugzien in de hemel;
blijft mij indachtig in uw gebeden.

Beste familie en vrienden, bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel met U in vrede ruste. Amen.

Om uw gebeden en blijken van deelneming betoond

in deze pijnlijke roww danken U oprecht

.;.
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