" lk stierf, maar God verleende mij

wat God alleen kan geven,

van in de hemel blij

en eeuwig lang te leven.”” (G. Gezelle)

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger, Georges AUSTRAETE
echtgenoot van Maria VEKEMAN,

geboren te Chevilly-Larue (Frankrijk)
op 20 september 1920 en godvruchtig overleden
in het U.Z. te Gent op 15 februari 1990.

- Oudstrijder 1940 - 1945.
- Weggevoerde en werkweigeraar 1940 - 1945,

Woensdag, de asdag eerst komende, herinnert ons
aan de vergankelijkheid van ons aards bestaan.
Wij weten dat we maar stof zijn. Zoals een
vader van zijn vrouw en kinderen houdt, zo gaat
Gods liefde naar ieder die Hem erkent en dient.
Vroom en Kristelijk: ''zint op het hemelse, niet
op het aardse, want ge zijt met Christus ten
leven gewekt en zult met Hem verrijzen!"

Kol 3,1-4

Met hart en ziel, heeft hij gewerkt en vaak zich-
zelf vergeten. Dienstvaardig, vriendelijk en beleefd
in dienst gesteld van zijn medeburgers. Hij hield
van zijn gezin, van vrouw en kinderen, gaf hen
door het woord en voorbeeld leiding en opvoeding

voor het verdere leven. Liefde voor de medemens
dat wou hij hen ook geven.

Zij hebben het begrepen en hebben het gezien,
gevoeld wat échte waarden zijn, een teken voor
zovelen die twijfelen vandaag. God is het begin
en het einde van ieder mensenleven in de tijd
en eeuwigheid.

Mijn goede echtgenote, gij blijft achter in ons
huis. Eenzaamheid zal wel eens zwaar wegen,
maar er zullen mensen zijn die U altijd nabij
zijn en U niet vergeten. Laten we dankbaar zijn
om alles wat we elkaar gegeven hebben in de
vele jaren.

Mijn kinderen, wees goed voor moeder en stel
het goed en wees gelukkig in uw leven!

Dag Stefanie, Thomas, Sarah en Céline, we hopen
elkaar eens terug te zien bij de Heer.

Heer geef hem de eeuwig rust, en biijven we
de dierbare overledene gedenken in ons gebed.

De families

AUSTRAETE, VEKEMAN,
HEYSE, WALRAEVENS,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : in de Sint-Martinuskerk van Opbrakel
op zondag 4 maart 1990 om 10 uur.

Gez. mis vanwege de Oudstrijders
op donderdag 15 maart 1990 om 18.30 uur.

Rouwleiding bvba ""RAOUL'", Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




