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Mensenkind ...
uw leven bezweek voor het lokbeeld van God.

(R.)
Clement BACKAERT

geboren te Opbrakel op 17 maart 1965,
bij een smartelijk ongeval overleden
te Hillegem op 15 maart 1987.

« God van altijd, herinner U mij.
Ik wel uit U op, Gij zijt mijn Grond.
Ik ben doordat Gij U mijner gedenkt.
Van waar tenzij uit U mag ik er wezen ?
Waarheen tenzij naar U toe snelt mijn lot ?
Uw geest alleen roept Zich mij te binnen.
Al verloor ik mijzelf, Gij neemt mij.
Al waan ik mij in het niets, Gij omringt mij.
In geen eeuwigheid vergeet mij Uw Genade !
Van dieper dan de dood zijt Gij mijn Leven.
In Uw Barmhartigheid wil ik verzinken.
God van alle mensen,
herneem ons in Uw schoot. »

(R

Heer, moge het vertrouwen dat Gij nooit op-
gehouden hebt de Uwen te betuigen, en dat
hun is toegezegd tot het einde der tijden, als
de Zon uit de wolken van hun vertwijfeling
breken.

Want wie onder ons kan zichzelf zijn
zonder U ?

Wie kan uit zichzelf, wat Gij bedoelt, ook
maar benaderen ?

Aan welke middelen kunnen wij ons toever-
trouwen tenzij aan Uw onvergetelijk Zijn ... ?
Want nooit hadden wij het zo nodig door
U te worden herschapen tot het bewustzijn
van Uw Bezoeking. En nooit ook zal het zo
goed geweest zijn te mogen vermoeden dat
onze zending blijft voortvloeien ...
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