De Moeders gaan maar sterven niet.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ADELA BAECKELANDT

echigenote van de Heer
OMER DE MULDER

geboren te Nederbrakel, de 19 april 1896 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek ie
Brakel, de 26 april 1977, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

T

De families BAECKELANDT, DE MULDER,
VAN DER MAELEN en MEULYZER,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deeineming en DANKEN U.
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Moeder is de schoonsie naam die een mens
hier op aarde dragen kan. Die naam noemt ons
het meesterwerk van Gods scheppingswerk ;
iemand die als een levend tabernakel het met
zorg omgeven leven wil voortgeven en dit met
de zorg, met de liefde en met de goedheid die
God zelf in ieder moederhart heeft weten op le
roepen.

Op de vooravond van de openbloeiende Mei-
maand die als de schoonste der maanden aan
Zijn Goddelijke Moeder is toegewijd, roept de
Heer zelf ons Moeder naar de plaats harer eeu-
wige bestemming. Moge haar ziel, na een leven
van kommer en zorg, de blijvende vrede kennen,
beloofd aan diegene, waarvan de Heer zelf zeg-
de : «Zalig de vreedzamen en eenvoudigen van
hart ».

Leeg is nu Moeders plaats in ons ouderlijk
huis, waar alles spreekt van haar aanwezigheid,
haar zin voor orde en gezelligheid, haar kom-
mer om alles tot in de kleinste details.

Ten paradijze geleiden haar nu de gebeden
van haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en f{amilieleden niet alleen
in de begeleiding naar haar laatste rustplaats,
maar ook bij ieder afzonderlijk terugdenken aan
de duurbare afgestorvene en bij iedere H. Mis-
viering in haar parochiekerk,




