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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Bertha BACKELANDT

weduwe van de Heer Arthur VAN ACHTER,

geboren te Nederbrakel op 2 september
1899 en zacht in de Heer ontslapen te
Brakel op 3 juni 1982,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

De dood heeft de dierbare overledene niet
verrast. Hij is gekomen als een gezant om
haar te roepen tot het eeuwig geluk. Haar
leven is een weldaad van God geweest en
een zegen voor haar gezin en voor haar
medemens.

Na een leven van werken en zorgen voor
haar geliefden, heeft God haar het geluk
gegeven een schone hoge leeftijd te mogen
bereiken. Eenvoud, geluk en diep geloof
sierden het leven van deze vrouw.

Nu moeder voorgoed van ons is heenge-
gaan beseffen we nog beter wat ze voor
ons betekend heeft. Onze droefheid wordt
echter gemilderd omdat we haar, samen met

vader nu voor eeuwig gelukkig weten bij de
Heer.

Dierbare kinderen, dank voor de liefde en
genegenheid die ik van u mocht ontvangen.
Houd ons beiden in uw dankbare gedachtenis.

Familie, vrienden en bekenden, moge de
Heer Jezus ook ons allen eens verenigen in
Zijn nooit eindigend Koninkrijk.

De families BACKELANDT, VAN DER MAELEN,
VAN ACHTER, MODDE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

deelneming in hun rouw.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel




