T

MET DE HOOP OP VERRIZENIS
BID VOOR MEVROUW

Anna-Maria B ADIE

echtgenote van de Heer
THEOPHIEL CAROBEL,

geboren te Zegelsem op 10 juni 1909 en
kristelijk overleden te Brakel-Opbrakel
op 16 mei 1972, getroost en gesterkt door
Kristus in zijn Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Tussen de Hemelvaart en Pinksteren is deze
goede vrouw en moeder vroegtijdig en on-
verwacht van ons heengegaan. Bij dit afster-
ven groeit in ons het gevoel van dankbaar-
heid voor haar die ons zo nabij en zo
duurbaar was, want meer dan ooit begrijpen
wij wat ze voor ons betekende, want wat ze
was en had was geven en zich in nooit ver-
pozende werkzaamheid en offervaardige liefde
toewijden aan haar gezin. Eigen haard is
goud waard : dat begreep ze op wondere
wijze en maakte daarom haar tehuis aange-
naam en goed, gezellig en gelukkig voor haar
naastbestaanden. Vriendelijk en goed van ka-
rakter, blijft haar aandenken in ere van al
die haar kenden.

Het enig en blijvend geluk van een mens
is God trouw te blijven en zijn geboden te
onderhouden.

Mijn goede man en kinderen, hebt dank
voor uw liefde en zorgen. Laat de herinne-
ring aan mij voortleven in uw gedachten en
uw kristelijk leven, opdat we eens voor eeu-
wig verenigd worden waar we allen worden
verwacht, bij God in zijn Vaderhuis.

Mijn familieleden en vrienden, aan uw ge-
negenheid zo plots ontnomen, gedenkt mij
in uw gebeden.

De families BADIE, CAROBEL CAROBEL,
FORT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




