" Valstrikken des doods hebben mij verrast. ;

XII Reg.
+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ARTHUR BADIE

echtgenoot van Mevrouw Octavie De Weerdt,

geboren te Escalafie, den 19 April 1901 en bij
ongeval overleden te Oudenaarde (Kliniek), den 12
Januari 1946. Gesterkt door het H. Oliesel.

Lid der Confrerie van het H. Hart en het H. Sacrament.

" Morgen is een onzekere dag, want niemand kan
gissen of hij hem nog zal halen... Hoe dikwijls hoort
men zeggen: deze is gesneuveld, die is verbrijzeld als
door een donderslay, deze is van een hoogte gestort en
bezweken. Th. a Kemp.

Wees immer bereid en leeft zoo dat de dood u nooit
in ongerechtigheid vinde.

Al is deze deugdzame man door de ruwe stof doo-
delijk getroffen in den vollen strijd om het bestaan,
toch heeft de dood hem niet onvoorbereid getroffen
want hij was een kristen man van de daad die onver-
saagd den rechten weg ging van eer en deugd. — Hij
was bezield met een rotsvast geloof en een plichtbe-
wust geweten. Zijn, vroomheid was voorbeeldig, en
onbeschaamd stond hij in den dienst van God en Kerk.

" Zalig zijn ze, die naar ‘s Heerens wet, vlekkeloos

hun wegen gaan Ps. CXVIII

ijn goede "Urnuw, o dat scheiden ! Wij waren één
in alles, één vooral in geluk en vree. God vroeg u nu
het grootste offer ; Hij zal u ook de kracht geven om
het te voldragen | Buigen we eerbiedig het hoofd en
zeggen we met kristelijke gelatenheid : " Uw wil ge-
schiede | Heer, de slag die ons treft, heeft ons hart
verscheurd, maar de schrijnende wonde zult Gij bal-
semen door uw vaderlijke bezorgdheid voor de be-
proefden., Dierbare Moeder, Broers en Zusters, verzoent

u met Gods ondoorgrondbare raadbeslulten. bewaart
zijn aandenken in uw hart en in uw gebeden aan
den haard. Meesters, Werkmakkers en Vrienden, ge-
denkt zijn ontstellende dood en betoont nu trouwe
vriendschap ‘door medelijdende hulp en gebed.

Barmhartige God, geef hem de eeuwige rust! Amen.

Om uw deelneming in den rouw en
uwe gebeden, danken U hartelijk :

De familien BADIE, DE WEERDT, EVE-
RART en GYSELINCK.

Eename dr. Audooren, tel. 559.




