DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

ELZA BADIE

weduwe van de Heer
Léon DE GROOTE
geboren te Mater, op 11 januari 1909

en godvruchtig overleden
te Gent, op 10 april 1983,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Haar kinderen, kleinkinderen en familie,
danken U voor uw kristene deelneming.

Die donderdagnamiddag was ze gewoontegetrouw
nog gaan kaarten bij de de derde leeftijd; maar wat
stiller dan anders, alsof ze er een voorgevoel van
had dat ze 's anderendaags naar het ziekenhuis zou
worden gevoerd om er stilletjes afscheid te nemen
van het leven. Zij hield van dat leven, van het aan-
genaam samenzijn in vriendschap en vreugde, zowel
in familie- als in kennissenkring. De derde-leeftijds-
groep zal haar missen, haar kwinkslagen en haar
opgewekt karakter, dat het soms uitzong van le-
vensvreugde.

Nochtans had zij van jongsaf in het volle werk ge-
staan en al de scherpe kanten van het menselijk be-
staan ervaren. Zeven jaar lang heeft zij haar echtge-
noot in zijn beproevingen bijgestaan en bemoedigd,
steeds de eigen gezondheidsproblemen opzij gezet.
De goedheid van haar hart liet haar niet toe zich te
hechten aan geld of bezit. "Arm maar eerlijk” was
haar evangelische levensregel en daar week ze niet
van af. Delen van het weinige dat ze bezat en in alle
oprechtheid vertellen wat haar op het hart lag,
schenen haar aangeboren eigenschappen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, in alle wel en
wee ben ik toch een gelukkig mens geweest. Dit
moge u troosten in de droefheid om mijn heengaan.
Het besef van uw grote genegenheid voor mij en van
al wat gij voor mij hebt gedaan was de grondslag
van mijn vreugde in mijn oude dag. En toen gij voor
mijn laatste levensmaanden nog een mooie droom
in vervulling liet gaan heb ik toch zo intens genoten
van mijn geluk. Ik dank u voor zoveel genegenheid.
Blijft vader en mij met diezelfde liefde indachtig in
gebed en herinnering.

Namis : vrijdag 22 april 1983 te 19 uur.

Uitg. R. Verwulgen, koster, Heurne




