,Laat uw hart niet verontrust worden ;
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In" het. huis van mijn Vader is ruimte voor

velen..."” (Jezus' woorden bij zijn afscheidsrede)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

Gabriélle BAEKE
echtgenote van de Heer
Firmin COUVREUR

geboren te Etikhove de 17 september 1905 en
zacht in de Heer ontslapen in het O.-L.-Vrouw
Ziekenhuis te Oudenaarde op 7 december 1975,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moe-
der de H. Kerk.
Rustig en voorbereid, maar wat te vroeg is onze
goede moeder van ons heengegaan. Samen met
haar echtgenoot heeft ze hard gewerkt voor haar
schoon gezin.
Net als elke moeder heeft ook zij geen buiten-
gewone of grote dingen gedaan, maar wel was
zij groot in het volbrengen van die vele kleine
zaken van elke dag in haar gezin. Zij deed dit
alles met toewijding en liefde.
Zij was 'n diep, vroom mens, die door haar voor-
beeld 'n blijvende stempel heeft gedrukt op haar
gezin. De moeilijkheden van het leven heeft
zij moedig gedragen met 'n rotsvast geloof dat
God haar leven draagt. Zij stond open voor de
noden van anderen. Waar ze kon heeft ze steeds
'n helpende hand uitgestoken.
Moeder, uw echtgenoot en uw kinderen, zullen
U missen, wij danken U voor uw voorbeeld. Zijt
U niet meer bij ons, uw beeld zal steeds in
onze herinnering aanwezig blijven en dan zul-
len wij stil bidden zoals U het ons heb geleerd :
,,Onze Vader, die in de hemel zijt..."
Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, fa-
milieleden en kennissen, blijf mij steeds gu-
denken in uw gebed.

haar echtgenoot ;

De Heer Firmin COUVREUR-BAEKE,

De Heer en Mevrouw Roger DEN HAERYNCK-COUVREUR en kinderen,

De Heer Richard COUVREUR,

De Heer en Mevrouw André COUVREUR-VAN WELDEN en dochter,

De Heer en Mevrouw Marcel

COUVREUR-COLYN,

haar kinderen en kleinkinderen ;

DE BOCK en DE CATELLE

De families BAEKE, COUVREUR,

DANKEN VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN

VAN DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.

sanderus




