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In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van

MEVROUW

Eliza, Maria BAEKELANDT

echtgenote van Norbert CASIERIS,

geboren te Zegelsem op 14 oktober 1922 en
overleden in het U.Z. te Gent

op 5 december 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zachtjes en zonder doodstrijd is zij van ons
heengegaan... Veel te vroeg helaas voor al
diegenen - en zo zijn er velen - die haar
beminden en waardeerden. Zij ging door
het leven met een glimlach, maar toch
werd zij niet gespaard van beproeving, kom-
mer en zorg. Zo werd zij gevormd tot haar
levenstaak : de ziel van haar gezin zijn, een
voorbeeld voor de omgeving. Zij was een
huismoeder uit één stuk, vroom in haar ge-
bed, wijs in haar leiding, schoon in haar
voorbeeld, rusteloos in de arbeid, sterk in
de lasten, nederig en dankbaar in de ze-
geningen.

Goed voorbereid heeft haar kristelijke dood
de kroon gezet op haar levenstaak.

Als een goede moeder heeft zij door haar
voorbeeld, haar kinderen zorg en arbeid
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F I/ Es Zopehie

ingeprent en schonk hun een opvoeding rijk
aan eerlijkheid en deugd.

Wij danken God om zulk een goede moe-
der, we zullen haar gedachtenis in ere
houden.

Dierbare echtgenoot, we hebben het geluk
gehad samen verenigd in liefde en vreugde,
samen vele jaren door te brengen.

Moge God nu onze kinderen troosten en
sterken.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, gij
weet hoeveel ik van U hield, maar ook
hoe fier ik op U was, hoe ik meeleefde met
uw betrachtingen en idealen. Dat gij moge
volharden en veel goeds voortbrengen in
het leven. Geef het beste van U zelf en
wees de troost en het geluk van vader.
Familieleden, buren en vrienden, oprechte
dank voor uw vriendschap en genegenheid.
God =zegene en beware U.

Moge zij voor eeuwig rusten in Gods vrede.

De families

BAEKELANDT, DE BOCK,
CASIERIS, BAUWENS,
danken U.

Namis : zondag 7 januari 1990 om 9.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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