Vroom aandenken aan

T
DE HEER

Georges BAEL

Echtgenoot van Mevrouw
Zoé VAN DE SYPE

Geboren te Nederhasselt op 11 december

1908 en na een leven bezaaid met zonnige en

sombere dagen, godvruchtig overleden te

Ophasselt op 26 april 1972, gesterkt door de

H.H. Sakramenten der zieken en de Pause-
lijke zegen.

De dierbare overledene was voor zijn echt-
genote een trouwe leidsman, voor zijn kin-
deren een zorgzame en liefdevolle vader,
voor zijn medemensén een voorbeeld van
werkzaamheid en toewijding. Bij het graf van
Lazarus. sprak Jezus: «lk ween, omdat hij
die ik liefhad, is heengegaan.»

Met alle recht moogt ook gij dus bedroefd
zijn en wenen bij de dood van uw man, va-
der, broer, familielid en vriend. Het was een
man die zijn gezin liefhad en door hen
werd bemind. Zo sterk was de band tus-
sen u en hem, dat gij u aan dat leven hebt
vastgeklampt, tot de allerlaatste kans en
hoop op leven verdwenen was.

Maar de troost die Jezus gaf aan Martha,
geeft Hij ook aan u: «lk ben de Verrijzenis
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal eeu-
wig leven, ook al is hij gestorven... Gelooft
gij dit?»

Stijgt dan omhoog met uw gedachten, boven
de natuur en haar smart uit, naar Hem die
het eeuwig leven is voor hen die de eeu-
wige rust zijn binnengegaan.

Knielt neer voor het Kruis, waaraan eens ie-

mand de droevigste dood stierf, op Goede
Vrijdag, evenwel gevolgd door de stralen-
de Verrijzenis van Pasen.

Het Kruis zij u een troost en een toeviucht.
Mijn lieve vrouw, dochter, schoonzcon en
kleinkinderen: ik geef u mijn laatste zegen.
Blijft standvastig in uw kristelijke overtuiging
en eendrachtig in de liefde. lk dank u voor
uw grote genegenhed en zorgen.

Beste broers, zuster, schoonbroeders, schoon-
zusters, familieleden en vrienden, ik zeg u
tot weerziens bij ons aller Vader en God.
Betoont mij verder uw genegenheid door voor
mij regelmatig te bidden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.

De families :
BAEL,
VAN DE SYPE,
VAN MULHEM,
DE RO,
DE HENAU en
DE CLERCQ,

betuigen U hun oprechte dank voor uw
blijken van kristelijke deelneming.

De Braeckeleer-Bael, Nederhasselt




