In diep geloof gedenken we

Clara, Magdalena, Maria BAELE
Bestuurslid van de K.V.L.V.
Dveraarster van "Middelares en Koningin".

Geboren te Sint-Blasius-Boekel op 17 september 1921
en thuis in familiekring vredevol in de Heer
ontslapen op 2 december 1990.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

" Je was zo minzaam en zo zacht

dat iedereen je lief moest krijgen

Je mild gelaat dat in de dood nog lacht

doet ons bedroefd en wenend zwijgen." (L. Swerts)

De familie Baele
dankt U van harte voor uw gebed en medeleven.

Lieve Zus en Tante Clarke,

Je hield van ons allen,

we hadden een bijzonder plaatsje in je hart.
In je blij en zonnig huis vol bloemen
waren we altijd welkom.

Je hartelijkheid en bezorgdheid

hebben ons mild gemaakt.

Je was zo medelevend en behulpzaam
voor ieder van ons, in het parochiale leven
in uw werk voor "de minsten der mijnen".
Je was eenvoudig en had aandacht

voor de dagelijkse dingen.

Je was diep gelovig, vertrouwvol

en leefde onder de bescherming van
"Maria, Middelares en Koningin.

Je was Clara, zoals uw naam

betekent de heldere, en zijt nu

naar het Eeuwige Licht gegaan.

We geloven dat je verder leeft

en denkt aan ons die nog "op weg zijn".
Wij danken U voor al uw liefde.

Nu uw vreugde volkomen is,

blijft uw aandenken een genade.
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