Zalig de vreedzamen, want ze zullen kinderen
Gods genoemd worden.
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Erelid der St. Martinus-Fanfare.

Breekt de morgen aan, denk maar dat gij de
avond niet zult halen, en is de avond gevallen waag
het niet, u een nieuwe morgen te beloven.

Nav. Xi

Ik heb de goede strijd gestreden en aan het einde
mijner loopbaan gekomen, heb ik het geloof be-
waard. Tim.

Het nieuws van uw al te vroeg en plotseling
overlijden, heeft ons hart mst leed en pijn vervuld.
Wij kenden U als de rechtvaardige man, eerlijk en
oprecht voor iedereen; als de man die steeds moe-
dig gestreden heeft voor de goede zaak; als de
man die jarenlang de gemeente bestuurde zoals
een goede vader, gewetensvol en gelijk voor allen,

Er was veel leed en pijn in uw leven, daarom
heeft de Heer u geroepen met een kort bevel ''Kom
mijn trouwe diencar en ontvang uw loon,,.

Dierbare echtgenote en mijn beminde kinderen,
mijn plotse dood mag u niet al te zeer bedroeven.
""Ons Heer slaat niet, of Hij zalft,,., Dank om het
schone leven en de gelukkige jaren die wij samen
deelden. Bidt voor mij en gij vooral mijne talloze
vrienden, vergeet me nooit in uw gebeden.

Koningin van de H. Rozenkrans, b. v. o.
Mijn Jezus Barmhartigheid.
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