« Zalig de zachtmoedigen. »

.I.

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Georges, Eduard BAELE

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Margaretha VAN ACHTER

geboren te Balegem de 10 oktober 1908, en al-
daar godvruchtig overleden de 21 juni 1966, ge-
sterkt door de H. H. Sakramenten van de Zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Zo wij met Christus gestorven zijn, geloven wij
dat wij ook met Hem zullen leven »
(St. Paulus - Rom.)

Als we over deze ovenledene niets dan goed zeg-
gen, is het niet om bestwille, maar waarachtig om
de voortreffelijkheid van zijn leven. Als jonge
knaap, na het voortijdig heengaan van vader,
heeft hij, samen met zijn moeder, zich heel en al
ingezet voor broers en zuster. En steeds is hij voor
iedereen gebleven, die goedhartige, vriendelijke
gewetensvolle man, naar de zin en het voorbeeld
van de goddelijke Meester. Ook in zijn ziekte is
hij gebleven, wie hij was.

Mijn liefste vrouw, trouwer en liefdevoller bijstand
en zorg dan de uwe, kon ik me niet wensen. God
beware u in zijn liefde. Mijn goed, oud moedertje
die met mij hebt geleden en voor mij zoveel hebt

gebeden, gaarne zag ik u gespaard voor dit ver-
driet; wil het nu opdragen aan God voor uw kind.
Dierbare broers en zusters, neven en nichten, ook
gij hebtin edelmoedige toewijding mij uw oprechte
liefde bewezen. Goede familieleden en vrienden,
ik dank u voor uw warme genenegenheid en uw
gebeden.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families BAELE, VAN ACHTER, BOEYKENS,
WATERLOOS, MEERSCHAUT,

BIEDEN U HUN OPRECHTE DANK AAN
VOOR DE BETUIGDE DEELNEMING IN HUN
ROUW.

Drukk. G. Haesebeyt - Balegem




