Kom allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,

en Ik zal U rust en verlichting schenken.(Mt.11,28)

Met grote dankbaarheid en blijvende liefde
gedenken wij
Mevrouw Georgette BAELE
echtgenote van de heer
Georges THEUNISSEN
geboren te Welden op 12 december 1922
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 10 juni 1994,

gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneerden.

Uw aanwezigheid,

uw gebeden,

uw woorden van meeleven

waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmoed.

Wij danken u hiervoor van harte.
De Familie.

__af\ae.

Gelukkig getrouwd. Vorig jaar nog gejubileerd.
Niemand kon vermoeden dat Georgette het gevecht
met de dood niet zou winnen toen ze enkele weken
geleden plots getroffen werdgdoor een beroerte.

Zij hield van het leven, zoals ha} tot ons komt, in het
licht en de warmte van de zon, in de bloemen en de
groenten van de tuin, in de vriendschap en de gezellig-
heid bij de mensen.

Zij hield van het werk in en om het huis.

Haar diep Godsgeloof inspireerde haar steeds in alles
wat ze zei of deed.

Op helpen en geven was haar leven gericht. Te vroeg
ging ze van ons heen.

Nu blijft alleen nog een stil verdriet ; in het huis dat zij
verliet hangt nog steeds haar liefde als een lied.
Beste echtgenoot en familie, dank voor de vele jaren
samen. Dank voor uw talrijke bezoeken, vooral tij-
dens mijn verblijf in het ziekenhuis.

Mogen wij in deze dagen van beproeving en rouw
kracht en troost vinden in ons kristelijk geloof en in
onze grote liefde voor mekaar.

Namis op zaterdag 2 juli 1994 om 18 uur.
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