Het verdriet om je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je verder leven?
We houden haar geborgen in ons hart

lrene BAELE

echtgenote van

Willy Van Achter
moeder van

Geert en Miranda Van Achter-De Meyer
grootmoeder van

Jo en Nick

geboren te Velzeke op 2 november 1935
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Oudenaarde op 1 december 1996.

Dank je Irene voor ons levenswerk

Dank je moeder om het licht en de steun die je
ons gaf.

Dank je meme om het schootje en troost die we
bij u altijd konden vinden.

Irene is op een prille morgen van ons heen ge-
gaan. Haar sterven was het einde van een lange
lijdensweg. Tijdens haar ziekte was Irene moe-
dig en hoopvol. Ze had nog vele plannen on-
danks..., maar ze moest een ongelijke strijd
leveren. De ziekte was genadeloos, op die zon-
dagmorgen, de eerste dag van de advent, is ze
zacht ingeslapen. Veel te vroeg is Irene van ons
weggehaald. Haar leven was vol inzet voor haar
man, haar kinderen, kieinkinderen, familie en
vrienden.

Ze betekende een echte steun voor hen, want
waar ze kon, sprong ze in om te helpen. Niets was
haar teveel gevraagd. Irene was graag onder de
mensen. Ze was zelf ook graag gezien in de ver-
enigingen waarvan ze deel uitmaakte.

Nu ze niet meer onder ons is, zullen we haar hard
missen. Ze laat een lege plaats achter.

Vergeten zullen we jou nooit, jouw naam staat
voor altijd in ons hart geschreven. Ook God zal
Jjou bij zich nemen. Hij heeft echter al een plaats
klaar voor jou in zijn eeuwige liefde. Een vrouw
als U Irene zal hij immers niet laten vallen.

Willy, Geert, Miranda, Jo, Nick, Anna en Marie
Albecq, Erna, Nancy, Marc, Cynthia en Robbin,
danken U voor uw blijken van medeleven in hun
rouw.
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