Heer Jezus kom en hoor onze bede...

i
VROOM AANDENKEN AAN

Mejuffer Madeleine BAELE

dochter van wijlen Romain BAELE en
Marie-Théréese SERBRUYNS
geboren te St.-Denijs-Boekel op 24 april 1889
en zachtjes in de Heer ontslapen in het
rustoord ’’Najaarszon’’ te Brakel
op 4 december 1981, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Heer God, Gij lijkt zo ver, zo heel uit het
gezicht verdwenen dat wij vergeten naar U
uit te zien. Verhaast uw komst in ons mid-
den, doe ons hoopvol uitzien naar uw red-
ding. Door Christus onze Heer.

(Gebed van de le zondag van de Advent).
Destijds was Romain Baele de dorpsonder-
wijzer in St.-Denijs-Boekel en woonde er
met zijn vrouw en negen kinderen in het
schoolhuis op het dorp. Na de schoolperiode
vestigde hij zich met drie van zijn dochters
aan het station te St.-Denijs-Boekel waar
ze zich door het vervaardigen van corsetten
zeer vendienstelijk hebben gemaakt en ook
aan velen werk hebben verschaft. Na de
dood van Bertha - de jongste van de drie -
nam Héléne en Madeleine hun intrek in
het rustoord ''Najaarszon’’ te Brakel waar
ze een echte thuis vonden. Alhoewel ze zich
daar zeer gelukkig voelden, toch dachten ze
nog veel terug aan hun geboortedorp waar-
mee ze zeer vergroeid waren, in de vaste
overtuiging en met de vurige hoop nog ooit
eens terug te komen om afscheid te nemen.

Héléne - de oudste van het grote gezin -
overleed te Brakel op Goede Vrijdag 4 april
1980. Dat was een zware slag~ voor Made-
leine - de laatste overlevende van het schone
gezin Meester Baele. De Eerwaarde Zusters,
het personeel van het rustoord en ook de
familie trachtten haar te troosten en op te
beuren, maar zij kwijnde weg. En zo is zij
nu als allerlaatste ook rustig heengegaan in
de gezegende ouderdom van 92 jaar - als
tweede oudste van St.-Denijs-Boekel.

Dierbare familie, Eerwaarde Zusters, perso-
neel en bewoners van het rustoord ’Najaars-
zon’’, ik dank u allen zeer graag voor uw
genegenheid, toewijding en vele lieve atten-
ties. Moge de Heer u allen daarvoor belonen.
En moge Madeleine nu samen met al de
haren voor eeuwig bij de Heer verenigd zijn.

De kinderen van wijlen
Hilaire BAELE-VAN DER BRUGGEN,

De kinderen en het kleinkind van wijlen
Urbain BAELE-DE CLERCQ,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Firmin MARTENS-BAELE,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Odilon BAELE-MADELEYNS,

De Families BAELE en SERBRUYNS,

De Zusters, het verplegend personeel en de

kostgangers van het rustoord Najaarszon,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming in hun rouw en gebeden.
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