Vader,

ge zag de bloemen bloeien,

de vruchtbaarheid, het land,

het was uw vreugd' de dingen te zien groeien
bij elke stap, nam God je bij de hand.

1.

Tot vroom en dankbaar aandenken

aan de Heer

Remi, Joseph, Albert BAELE

echtgenoot van Mevrouw
Elisabeth VAN DEN HAUTE

geboren te Velzeke op 6 mei 1916 en godvruch-
tig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 20 maart 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940 - 45.
Lid van de Confrerie van de H. Barbara.
Lid van de bond van gepensioneerden.

De families Baele, Van Den Haute, Matthijs en
Pede,

danken U voor de biijken van kristelijke deel-
neming en gebed.

In deze heilvolle boetetijd keren wij ons tot de
Heer. Wij denken aan zijn onthechting in lijden
en dood, aan zijn inzet voor allen en aan de
vreugde van zijn blijde boodschap.

Onze dierbare overleden echtgenoot en vader is
daar een afstraling van geweest in zijn leven.
Hij was een onverdroten werker voor zijn gezin
en voor de vele vrienden. Daarbij bleef zijn
hart onrustig tot het rust vond in God de Heer.

Plichtbewust diende hij het Vaderland en de op-
gelopen last en het offer droeg hij met christelijk
geduld. Hij was graag bij de mensen en door
iedereen gaarne gezien. Hij leefde intens mee
met het wel en wee van de parochie. Telkens
bracht hij vreugde en verkwikking en troost.

Zo straalde hij zijn diep-geworteld geloof uit en
hij leefde de christelijke hoop voor met de zin
die hij aan zijn beproevingen gaf. Doch het grote
geheim hiervan ligt in zijn nauw kontakt met de
Heer in het gebed en in de H. Eucharistie. Zo-
lang hij kon, ontbrak hij nooit in de levende
biddende kerk.

Wij bewonderen zijn kracht in Gods' geest en
danken God voor de stichting door dit leven.
Daarom danken wij allen die met een bezoek en
troost en gebedje zijn lijden hebben verzacht.
Wij danken God om de trouwe zorg en leven
voor hem, door zijn echtgenote en familie.

., Heer, schenk hem nu de eeuwige rust, vreugde
en vrede bij U ".
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