«Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn
leven geeft voor zin vrienden.» (Joa. 15,13)

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Marie, Eugenie BAERT

echtgenote van Mijnheer
Henri, Joseph VANDER EECKEN
geboren te Ronse, de 30 december 1893 en er

stichtend in de Heer ontslapen, de 2 juni 1960,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Een grondige godsvrucht, een grote oprecht-
heid en innemende hartelijkheid maakten de
dierbare overledene aangenaam aan God en
aan de mensen.

Zij was een liefdevolle en bezorgde echtge-
note, een voorbeeldige kristene moeder, die zich
ten beste gaf van haar echtgenoot en haar kin-
deren, door woord en voorbeeld, in de vrees en
in de liefde voor God heeft opgevoed.

Haar hart was ruimer en haar liefde sterker
dan van menige moeder. Hoe pijnlijk het haar
ook viel de Plechtige Communie van haar zé
beminde kleinkind op deze wereld niet meer
te zullen beleven, heeft zij voor zijn geluk haar
liiden en leven gelegd in de handen van O. L.
Heer.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en
kleinkind, deze tijdelijke scheiding is wel hard,
maar moge O. L. Vrouw u troosten en O. L. Heer

u verder sterken en bijstaan. In de hemel in het
aangezicht van God, blijf ik voor u allen en voor
u, Jean, in ‘t bijzonder bidden, opdat u zoudt
kristelijk en deugdzaam blijven. lk dank u voor
uw tedere en onverpoosde zorgen. Gedenkt mij
in uw dagelijkse gebeden en weest nu dubbel
de troostengel en de vreugde van vader.

Beminde broeders, zuster, familieleden, vrien-
den en u vooral mijn goede Leonie, dank ik
voor uwe trouwe bijstand en warme genegen-
heid. Moge de Heer er u mild voor belonen.
Weest mij indachtig in uw gebeden. Vaartwel
op deze wereld en tot weerziens bij de Heer.

Miin Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mi'nheer Henri, Joseph VANDER EECKEN,
haar echtgenoot;

Miinheer en Mevrouw Georges MASTIN - VAN
DER EECKEN, haar kinderen;

Mi'nheer Jean MASTIN, haar kleinzoon;

De familién BAERT, HANSSENS, VANDER EECKEN,
TONNEAU, BOTTELDOORN en GOEBEERT,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.




