In vrede met de Vader moge hif rusten.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL BAESKENS

geboren te Nederbrakel op 6 maart 1883
en er godvruchtig overleden op 14 april 1966.
gesterkt met het H. Oliesel.

Na een lang leven en vele lasten van de oude
dag, is de tijd gekomen van eeuwige rust voor deze
man. In de Paastijd waarin wij het verzoenende Lijden
en de verlossende Verrijzenis van de Heer gedenken en
vieren is ook voor hem het ogenblik gekomen om terug
te keren naar de Vader. Moge het een ontmoeting zijn
in ware vriendschap met de Vader, die ook voor deze
man Zijn Zoon heeft gezonden, als het Lam Gods, dat
de zonde van de wereld wegneemt, opdat allen, die in
Hem geloven, nietverloren gaan, maar het eeuwig le-
ven zouden hebben.

Samen met de familie, bidden wij in vertrouwen :

« Heer, treed niet in het gericht met uw dienaar.
Want geen mens is gerechtvaardigd, als Gij hem zijn
schuld niet vergeeft. Laat het gebed van deze gelovige
gemeenschap bij U ten beste spreken Wees een gena-
dig Rechter voor hem, die het zegel draagt van Uw
Heilige Drieeenheid. Gij Die leeft en heerst in de eeu-
wen der eeuwen. Amen, » (Uit de uitvaartdienst).

R. l. P.

Vandendriessche-DeVl]eeschauwer’ Nederbrakel

De families BAESKENS, WATTEZ,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.



