We zullen je missen elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart

zal je met ons samen blijven.

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Ghislain BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw
Mariette MARREZ

geboren te Nederbrakel

op 21 augustus 1928 en godvruchtig
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 14 augustus 1992,

gesterkt door de HH. Sakramenten.
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De families
BAESKENS, MARREZ,
DE FRAINE en LOTENS,

danken U van harte voor
de blijken van kristelijke deelneming.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo
onbegrijpelijk.

Dag in, dag uit, beweeg je tussen
mensen en dingen.

Sommige dagen schijnt de zon, je bent
tevreden.

Maar opeens komt aan dit alles een
eind, en niemand weet waarom.

Lieve vader, voorbeeld van verdraag-
zaamheid en behulpzaamheid, je leefde
met zoveel opoffering, liefde en teder-
heid voor je gezin. Altijd blijgezind,
nooit klagend.

Dierbare kinderen, het is hard dat
we zo vroeg van elkaar gescheiden wor-
den, maar laat het voor jullie een troost
zijn dat we elkaar ooit zullen terug
zien. Bedankt Jos, Nadine en Johnny,
voor de goede zorgen die ik van jullie
mocht ontvangen en draag verder zorg
voor elkaar, zoals jullie altijd gedaan
hebben.




