H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm
U onzer. (Lit. H. Hart)

1+ BID VOOR DE ZIEL VAN T
Mijnheer

Leon BAESKENS

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Helena DE FRAINE

geboren te Opbrakel, de 20 maart 1897
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, versterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden,
de 26 november 1957.

Hij was Oud-Strijder en Oorlogsinvalide 1914-18.

Ridder in de Leopold I - orde en vereerd met het Vuur-
kruis, Oorlogskruis met palin, Herinnerings-
en Overwinningsmedaille.

God mengelt het geluk dezer aarde met kwellingen
en beproevingen om ons er aan te herinneren dat het
Leven hier op aarde een Tranendal is en enkel een
Moeilijke Doorgang naar de Eeuwige Zaligheid die on-
vermengd en onvergankelijk is.

Aan de dierbare overledene werden de kwellingen
en beproevingen niet gespaard, maar hij aanvaardde
ze met gelatenheid en verduldigheid in navolging van
0.L.Heer Jezus-Christus, wel wetende dat wie met
Jezus lijdt, zich ook eenmaal in Hem verblijdt.

Hij was ook een goede echtgenoot en brave vader die
voor zijn gezin alles veil had en door noeste arbeid zijn
kinderen trachtte hoger op te brengen. De kinderen
weten en beseffen dan ook wat zij vader verschuldigd
ziin en zullen hem daarom hun leven lang liefdevol
gedenken.

Mijne dierbare Echtgenote, beminde Kinderen en
Kleinkinderen, vaart allen wel en_tot weerziens bij
O.L. Heer. Treurt niet om mij want ik ben uit het lijden
verlost en gij weet hoeveel ik geleden heb. Ik heb aan
0. L. Heer al mijjn kwellingen opgedra%en om alzo voor
U groter zegeningen te bekomen. Hebt dank voor uw
liefdevolle zorgen. Leeft altijd braaf, deugdzaam en
kristelijk. Bidt veel voor mij, bizonderlijk in de Zon-
dagsmis.

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.
De 4 akten a.u.b. voor de overledene.

kinderen en kleinkinderen

De familién BAESKENS, DE FRAINE en SPILEERS.

vandendriessche opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

zijn U zeer dankbaar voor de oprechte blijken

van diep medevoelen in hun smart.

Mevrouw Leon BAESKENS-DE FRAINE,
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