Liefste pa, je bent te vroeg van ons heengegaan.
Maar je blijft eeuwig in ons hart
en in onze gedachten.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel, Remi BAESKENS

echtgenoot van Mevrouw Odette DEMETS,

geboren te Michelbeke op 19 juni 1928 en er
in familiekring overleden op 28 december 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Toen wij dachten dat voor ons gezin een periode
van geluk en rust was aangebroken ; werd onze pa
door een zware ziekte getroffen. Alhoewel we
wisten dat zijn kwaal geen goede afloop zou
kennen ; hadden we niet vermoed dat alles z6
vlug zou gaan. Wij kunnen het niet geloven. Hoe
dikwijls hadden wij samen met de huisdokter
en de verpleger tegen een inzinking gevochten,
nadien was hij weer vol levensmoed en maakte
hij weer plannen. Nu mocht echter niets meer
baten.

Niemand kan beseffen hoe groot de morele pijn
was die hij leed; pijn om het niet meer actief
zijn, om het totaal afhankelijk zijn van anderen.

Toch mag hij fier terugblikken op zijn leven. Als
vakkundig schrijnwerker en handelaar werd hij

door zijn klanten gewaardeerd. Steeds stond hij
klaar om elkeen met raad en daad bij te staan.
Voor zijn werknemers was hij geen baas, maar
een vriend en leermeester.

Lieve echtgenote, samen met u bouwde ik een
gezin op, met ons drieties waren we gelukkig.
Wij hadden nog zoveel plannen. Ik dank u voor
de steun en de verzorging tijdens mijn ziekte.
Tien maanden lang heb je steeds aan mijn zijde
gestaan ; niets was je teveel, als je mij maar
gelukkig kon zien.

Beste Hilde, jij was mijn oogappel, ik was zo
fier op jou. Er was nog zoveel dat ik voor je
had willen doen; wat ik je had willen zeggen.
God besliste er echter anders over. Wees
dankbaar om wat ik reeds voor je bereikt heb.

Dank aan mijn schoonvader, familie en buren
voor hun genegenheid en vriendschap.

Dank aan mijn huisdokter en mijn verpleger,
om hun liefdevolle zorgen en hun morele steun.

De familie

BAESKENS, DE TEMMERMAN,
DEMETS, MEUREZ

danken U voor uw blijken van medeleven.

Namis op zondag 10 februari 1991 om 9.30 uur
in de Sint-Sebastiaankerk te Michelbeke.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




