AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw
Clarisse DE BOCK.




Oud Gemeenteraadslid
Oud lid van de Schoolraad van de
Rijksmiddelbareschool, Brakel
Vereerd met verscheidene eretekens.

Geboren te Nederbrakel op 1 maart 1891 en
overleden te Brakel op 24 juli 1975,
getrouw aan zijn philosofische overtuiging.

De hoge ouderdom is een erekroon als hij
gevonden wordt op de paden van de recht-
vaardigheid.

Om zijn eenvoud, om zijn aangeboren recht-
vaardigheid en om zijn diepgevoelig begrip
voor de noden en de moeilijkheden van zijn
medeburgers, is deze dierbare afgestorvene
gedurende gans zijn levenswandel steeds door
iedereen geéerd geworden als cen oprechte
en ware vriend.

De minst bedeelden en de nederigen von-
den bij hem dat passend opbeurend woord
en dikwijls de milde steun, waaraan zij zo-
veel behoefte hadden.

De genegenheid en de vriendschap die hij
verloor bij het vroegtijdig afsterven van zijn
lieve echtgenote werd hem ruimschoots fe-
ruggeschonken door zijn enige zoon Paul en
de grote schare vrienden.

Dit dierbaar wezen werd ons ontrukt, maar
hem vergeten, dat nooit !

De Heer en Mevrouw Paul BAESKENS-
KETSMAN, zijn kinderen.

Jongejuffer Marleen BAESKENS, zijn kleinkind.
De families BAESKENS, WATTEZ, DE BOCK,
VAN WIJMEERSCH,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




