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Een schoon leven is vandaag afgesloten. Vader
is naar de hemel gegaan om daar gelukkig te zijn
voor altijd. God had u een lang leven toegewezen
hier op aarde. ’n Leven dat vervuld was van arbeid
en zorgen, dagen, waarin het verdriet soms pijnlijk
knaagde, vooral toen de Heer vier van uw kinderen,
waaronder uw zoon in zijn volle levenskracht tot
Zich riep ; maar ook een leven van rust en vrede,
de laatste jaren vooral, toen gij samen met uw lieve
vrouw mocht genieten van uw intense en door het
leven gelouterde liefde.

Uw kinderen mocht gij zien tot in het vierde
geslacht. Zij waren uw rechtmatige trots, uw leven.
Hoe gaarne gunden wij u die onbezorgde oude dag
en wij zagen u dan ook zo node vertrekken. Want
wij hadden uw dankbaar hart nog nodig, uw kinder-
lijke blijheid en de vriendschap die op uw open

gelaat te lezen stond. Nu kunnen wij slechts dank-
baar aan U blijven denken om uw leven van goed-
zijn in alle eenvoud.

Geliefde echtgenote, niemand zal ooit weten
hoe diep gelukkig wij samen waren al die jaren.
Onze liefde is 70 jaar lang alleen maar schoner en
echter geworden. Ik dank U daarvoor. Wees nog
lang gelukkig met onze kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen waarmee ge nu uw groot ver-
driet deelt; door hen ook zult ge troost en sterkte
vinden. Daartoe moge het gebed u helpen, het gebed
waarin wij steeds ons vertrouwen hebben gesteld.

Dierbare familieleden, ik weet dat ge me graag
hadt en ik ben u daar oprecht dankbaar voor en
om alles wat ge de laatste jaren voor ons beiden
hebt gedaan. Weest lief en goed voor meter. Het
maakt mij gelukkig.

Bidt allen samen voor mij. Mijn liefde in de
hemel voor u allemaal blijft onsterfelijk.

Uw gebed en uw meeleven in onze
droefheid waren voor de overledene
een hulp en voor ons een troost.

U danken van harte
Mevrouw BAETENS-BOUMON
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