Wees altijd bereid tot sterven en leef zo dat
de dood U niet onvoorbereid vinde. (Nav. 11)

1.

GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

Jozef BAEYENS

echtgenoot van Mevrouw
Cordula DE GRAEVE

geboren te Oosterzele op 9 februari 1908 en
godvruchtig overleden op 8 september 1979
in de kliniek Prinses Josefine Charlotte te
Merelbeke,
gezalfd met het H. Ziekensakrament.

Stil en nederig heeft deze voorbeeldige huis-
vader geleefd. Hij leefde voor zijn gezin en
daardoor heeft hij trouw willen betuigen aan
de Heer. Hij heeft de goede strijd gestreden
door steeds Gods geboden na te leven. Blij
en levenslustig was hij de Heer dankbaar
voor al het goede dat hij dag na dag mocht
beleven.

Beproeving en ziekte zijn hem njet bespaard
gebleven. Lange maanden ziekenhuisverblijf
zijn voor hem een loutering geworden. Op
het moment dat zijn gezondheid beterde kwam
de Heer onverwachts aankloppen.

Moge hij na dit verdienstelijk leven ge-
kroond worden om de eeuwige vreugde te
genieten.

Dierbare echtgenote en kinderen, samen heb-
ben wij lief en leed gedeeld. Samen hebben
wij elkaar geholpen. Mijn heengaan is een
zwaar offer voor U. Aanvaard het met kris-
telijke gelatenheid. Wat God doet is welge-
daan. Dank voor alle zorgen en attenties,
vooral tijdens mijn lange ziekte.

Moge de Heer U allen beschermen en ze-
genen.

Mevrouw Cordula DE GRAEVE, zijn echtgenote

kinderen en kleinkinderen;
en de families BAEYENS, DE GRAEVE,
VERBANCK en DE BEER,

danken U oprecht voor de
blijken van kristelijke
deelneming.
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