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TER NAGEDACHTENIS AAN
BERTHA BAGUE

geboren te Ronse op 24 maart 1900
en er godvruchtig overleden op 23 januari 1983,
in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Er zijn van die mensen waar geen vergaan aan
is : ze blijven fit en gezond, ze doen hun
werk, en ze worden oud zonder het te weten,
ze blijven aktief voor alle werk. En plots, wie
weet hoe, tijdens het werk worden ze opgeno-
men voor observatie. Het blijft, dank zij de
vooruitgang van de geneeskunde nog wat duren
en uiteindelijk moeten wij het leven afgeven,
in alle hoop dat het hier nog beter ging worden.

Zo is ook Berthaatje van ons heengegaan. Wie
heeft haar niet gekend in de kerk, als trouwe
stoelgeldgaarster, als immer aanwezige bij alle
kuiswerk in de kerk. Welke zware arbeid heeft
zij niet blijven doen midden het vuilste restau-
ratiewerk van de St.-Hermeskerk. En nog was
er tijd om voor allerlei bonden als bestuurslid
op de baan te gaan en de leden een ledenblad
te bezorgen, voor het parochieblad aan te spre-
ken, voor Kerk en Wereldbeweging warm te ma-
ken, en van hoeveel godsdienstige verenigingen
was zij niet zelf lid.

Haar leven was zeker een leven van toewij-
ding aan God, aan zijn Kerk en in het sacra-
menteel leven was zij alle dagen op post. Wie
haar naam noemt denkt misschien aan stoelgeld

maar in feite was zij een voorbeeld van diep
gebedsleven en innige verbondenheid met God.
Als zij niet in de hemel is, zal er wel niemand
in geraken. Heeft een mens ook dan nog fou-
ten en gebreken, ons leven is een streven naar
volmaaktheid tot wij in God geborgen zijn.

H. Maria, Moeder Gods,

spreek ten beste bij Jezus uw Zoon,

en neem mij op voor het eeuwig leven.

O.-L.-V. van Wittentak, bid voor mij.

Hilda BAGUE - VAN DEN HEULE, kinderen en
kleinkind,

Dion en Thérése BAGUE - DUBAR en kinderen,
Daniél en Lisette VANDERASPOILDEN-LAUWERS,
kinderen en kleinkind,

Denise VANDERASPOILDEN,

De families BAGUE, WEYTS,

danken u van harte voor de blijken
van sympathie en gebed.

Rouwdienst Aelvoet




