VROOM AANDENKEN AAN DE
Heer

Albert BAGUET

echtgenoot van

Mevrouw Marie-José HUTSE.
Geboren te Nederbrakel op 7 januari 1929
en vrij onverwacht overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op

9 maart 1981,

gezalfd met de H. Olie.

Ontvanger der directe belastingen te Ronse

« Gij neemt het leven God, niet van ons af,
Gij maakt het nieuw, dat geloven we op
Uw woord ».

Het is onder de hoede van de Heer, dat we
rustig het mysterie van de dood tegemoet
zien, omdat we met Hem ook het mysterie
van de verrijzenis zullen mogen doormaken.
Albert was een hulpvaardig en gedienstig man
die zijn vele talenten ten dienste stelde van
zijn medemens.

Als diep gelovig man, heeft hij veel ge-
beden voor allen die hem voorgingen in de
dood. Laten we nu aansluiten bij de bidden-
de kerk, die vandaag vooral voor hem ten
beste spreekt : « Heer, het kan niet zijn
dat de dood het einde is en dat wij leven
om te sterven. Gij zijt immers een God van

levenden en niet van doden. Wij bidden U
voor Albert, neem hem op in uw eeuwige
vreugde waarheen zovelen ons reeds zijn
voorgegaan, dank zij uw goedheid en uw trouw
die Gij ons blijvend hebt toegezegd in de
verrijzenis van Jezus, uw Zoon, onze Heer ».
H. Hart van Jezus, op U stellen we al ons
betrouwen.

De families BAGUET, HUTSE, VAN DE VIJVER,
DE GEETER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




