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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Jozef BAGUET

weduwnaar van Mevrouw Julienne Van Damme,
geboren te Nederbrakel op 7 januari 1924 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 1 januari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Onze wensen voor een voorspoedig en gelukkig
nieuwjaar waren nog niet uitgesproken toen
wij getroffen werden door het pijnlijke af-
scheid dat we van u moesten nemen.

Vader, dat je ons zo kort na moeder zou ont-
vallen, doet ons pijn. Uw kinderen en klein-
kind hadden u zo graag in hun midden, uw
zusters en broers, uw schoobroers en schoon-
zusters kwamen nog graag eens tot bij u.
Je scherts en luim veroverden het hart van
iedereen.

Je hebt in uw leven veel goed gedaan, je was
een rechtvaardig man die de taak op zich had
genomen eerlijk te zijn in woord en daad. Je
voelde je ijzersterk en onverwoestbaar, maar
helaas een ziekte nestelde zich in uw lichaam
maar die lange maanden was je nooit lastig
of opstandig. Je verdroeg de pijn en de last.
Zo leggen wij uw leven in de handen van God.
Hij kent de mens het best, zijn goede wil
en zijn toewijding, en Hij bemint de mens tot
het uiterste.

Wij vragen U : «Wees hem barmhartig en
moge hij nu voor eeuwig geluk vinden bij
U». Moge ons verder leven gedragen worden
door de herinnering aan de liefde van onze
vader.

Dierbare kinderen, kleinkind en familie, u allen
dank ik voor uw oprechte en warme genegen-
heid, uw diepe liefde en uw trouwe vriend-
schap voor mij. lk dank u en moge de Heer
u in Zijn vrede bewaren.

Namis : vrijdag 24 januari om 19.30 uur.

De families BAGUET, VAN DAMME,
VANDEVIJVER, HAEGEMAN, DE PREZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. L. De Ruyver - Brakel




