Dankbare herinnering aan
'n Beetje sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje

MEVROUW
. en alle beetjes die je stierf
Marla, Ida BAGUET 't is vreemd, maar die vergeet je
Weduwe van De Heer I./l:t és i i. kd{t)kgv;yj}s(ﬂz;if;gontgaan
Albert MALAISE gl i .
maar op ‘'n keer dan ben je aan

Lid van de K. B. G. Jje laatste beetje toe.

Zij is geboren te Nederbrakel op Toon Hermans.
8 januari 1906 en godvruchtig overleden
te Brakel op 21 juli 1997, gesterkt door

het Sacrament van de ziekenzalving. Om uw medevoelen en meebidden danken U:

de families BAGUET, WATTEZ en

De namis zal opgedragen worden in de MALAISE. VAN DER BEKEN

dekenale kerk van Brakel op
vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 uur.

Reounwloiding - Pite M. - Brakel

Dridavorton - Rosssoontusmn Finoradia’ - Prakel




