Mijn vadertje hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
(Marnix Gijsen)

T

Wij gel in het h naar de
verrijzenis van

OmMer BAGUET

weduwnaar van Alma VAN WAMBEKE

geboren te Nederbrakel op 26 juni 1891 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciskus-
kliniek te Brakel op Goede Vrijdag

1 april 1983,

gesterkt door het sakrament der zieken.

De families BAGUET, VAN WAMBEKE,
DE BREMME en DE PESSEMIER

danken u voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel

Na een lang en eenvoudig leven nam hij
zo gelaten en zo opgeruimd in zijn ongeluk
afscheid van ons, vast vertrouwend op God
en Gods woord.

Wij voelen ons oprecht dankbaar voor zijn
hechte trouw, =zijn spontane gedienstigheid,
zijn werk en inzet, zijn opgewektheid in
goede en kwade dagen en zijn weldoende
aanwezigheid.

Wij danken hem voor de levensweg die hij
bewandelde en ons zonder woordenvioed
voorhield.

Wij danken hem omdat hij steeds mens
was onder de mensen.

Wij danken de Heer omdat hij zo lang on-
der ons mocht vertoeven.

Wij bidden tot de barmhartige Heer dat
Hij hem alle schuld vergeve en hem zou
belonen voor het vele goede dat hij hier
verrichtte.

Wij durven aannemen dat hij thans samen
met moeder het opperste geluk geniet en
dat ze beiden in ouderlijke bezorgdheid zuls
len blijven waken over hen die ze in de
wereld achterlieten.

Namis : donderdag 21 april 1983 te 19 u. 30.




