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TROOSTVOL EN ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER
André BAILLIEU

Oudstrijder 1940-1945

echtgenoot van Mevrouw

Josephine MAERTENS

geboren te Snellegem op 17 februari 1920
en godvruchtig overleden te Brugge

op 12 januari 1984,

gesterkt door het H. Ziekensakrament en de
Pauselijke Zegen ,, In Articulo Mortis .

De weg die God ons bereidt is wonderbaar.
Wij aanvaarden wat hij voor ons heeft weg-
gelegd in christelijk geloof, zoals je het
ons altijd hebt geleerd, lieve man. Ik zal
steun aan mijn kinderen hebben, want je
hebt ze geleerd van ons te houden en samen
te werken.

Lisiste pa, je hebt ons de weg getoond,
je hebt alles voor ons gedaan. Wij zijn je
dankbaar. Samen zullen we je levenswerk
verder zetten, in jouw gedachtenis. Wij weten
dat er een goed hart te vinden was, achter
de soms harde schelp. We =zullen goed
voor ma zorgen.

Liefste opa, je stond altijd voor ons klaar.
Hoe dikwijls hebben we je naam geroepen
om ons te helpen.

We zijn nog klein, maar we kunnen je nooit
vergeten. Je hebt ons veel geleerd.

Lieve Heer Jezus, onze papa is bij U. Wij
danken U omdat je hem zo mooi hebt
laten bij jou komen.

Mevrouw André BAILLIEU-MAERTENS,

De Heer en Mevrouw Roger BAILLIEU-WOLF,
De Heer en Mevrouw Eddy BAILLIEU-SCHOL,

Dominique en Lesley BAILLIEU,
Purdey BAILLIEU,

De families BAILLIEU - MAERTENS -
BECUE en DEWULF,

danken U voor uw gebeden en troostende
blijken van deelneming.

Druk J. Vogels - Begraf. René Marrannes




