»” Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven. (Jo. 11.25)

Vooom aandenken aan de Heer

FLORENT BAISIER

weduvwnaar van Mevrouw

Julia Matthijs
Geboren te Geraardsbergen op 25 september
1908 en er godvruchtig overleden op 14
oktober 1992, gesterkt door de Sakramenien
der Zieken.

Groot is onze droefheid om het heengaan
van oaze pa, maar groter nog is onze
dankbaarheid voor wat hij geweest is en
voor ons heeft betekend. Rustig is hij van
ons weggegaan : het was alsof de tijd op
die open blauwe herfstmiddag even stil-
stond : pas nu beseffen wij hoe klein en
arm wij geworden zijn.

Onze pa was zielsgraag onder de mensen
en was voor velen een vriend, een raadsman
of gewoon iemand die met een schalkse
opmerking of zelfs met wat speelse ironie
een vleugje levensvreugde wist over te
brengen.

Hij hield van eenvoudige dingen : de blij-
heid en de glimlach van een onschuldig
kind, een mooie zonnige dag, een kaarije
leggen met vrienden, een wandeling in
zijn vertrouwd Geraardsbergen, vooral naar
de kapel van O.L.V. van de OGudenberg.
Bovenal hield hij echter van zijn gezin :
zijn kinderen en kleinkinderen, die tot op

zijn laatste uren zijn trots en stille vreugde
en steun zijn geweest.
Hij bezat de kunst om ons te dragen en te
bemoedigen, zelf was hij immers gerijpt
door zorgen en lijden: van ons ma heeft
hij veel te vroeg afscheid moeten nemen,
de broertjes Michel en Luc hebben slechts
korte tijd de aardse nestwarmte mogen
ervaren.
En toch was hij een allesbehalve ver-
bitterd man !
Zijn onbaatzuchtig engagement als kerk-
zanger, als actief lid van het parochiaal
comité, waar hij mee aan de wieg mocht
van staan, zijn optimistische omgang met
anderen, ondersteunden zijn diep Kkristelijk
geloof en waren een bewijs van diepe
evangelische zuurstof.

Pa, dankbaar zeggen we uw naam
dankbaar om het leven, dankbaar om
uw liefde.

De kracht van uw geest en de genegen-
heid van uw hart dragen we in ons
verder leven mee.

Uw boodschap : dienstbaar te zijn voor
anderen en een goed en blij mens te
zijn, willen we waarmaken elke dag
tot we samen terug verenigd zijn in
het Eeuwig Licht.

pank voor Uw gebed en blijken van meeleven.

Marc en Véronique Baisier, Filip en Paul
Dirk en Bernadette De Prycker, Valérie en
Pieter.
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