Bij U, ik ben altijd bij U.

Gij houdt mij vast, Heer God.
(Ps. 73)

1.

Dankbaar aandenken aan
mevrouw
Simonne Madeleine BAKKAUS

echtgenote van de heer
Paul Charles STANDAERT

Geboren te Everbeek op 5 mei 1928
en plotseling overleden te Steenhuize
op 21 juli 1998, gezalfd met het
H. Oliesel in “Extremis”

Lid van K.V.L.V. en Ziekenzorg.

Zo plots en zo totaal onverwacht ben je ten hemel
gevaren. Je waart ook deze middag bij het huishoude-
lijk werk terug zo toegewijd in de weer dat niemand kon
vermoeden dat dit als een bliksemschicht bij heldere
hemel het ultieme afscheid zou worden.

Met pijn in het hart en een onuitspreekbaar verdriet
hebben wij jou toen op ‘t voorhoofd dat laatste kruisje
gegeven. Meer dan eens had je ons verrast met jouw
werkkracht en je inzet.

Wij wisten dat jal zoveel meegemaakt had en dat
jouw weg van de genezing reeds zolang een echte
kruisweg was.

Waar haalde je toch telkens weer de kracht vandaan
om ons, jouw man, jouw kinderen en kleinkinderen, je
zuster en broer, je familie en kennissen, keer op keer
met de taal van de liefdevolle attentie, bescheiden en
ongedwongen, zo hartelijk te verwennen.

Enkele dagen geleden nog was je op bedevaart
gegaan naar Oostakker Lourdes bij de Onze Lieve
Vrouw waar je als K.V.L.V.-lid jaarlijks de kracht ging
opdoen om je moederlijke bezorgdheid uit te stralen.
Je waart niet zomaar meter van enkele van je
kleinkinderen, je bleef de moeder van allen en de
memé voor iedereen.

Het was zowel voor jou als voor pepé een zeer diepe
vreugde en een onuitspreekbaar geluk ze allemaal
flink te mogen zien opgroeien zo dicht bij huis en met
de gezelligheid van één grote thuis.

We zullen je missen meter. Je gaf ons zo een
onvergetelijk voorbeeld van oprechte vriendschap,
eindeloze moed en stil geduld, dat meerderen jou
vandaag terecht noemen : de flinkste vrouw van ons
dorp. Wij zullen voor je bidden.

Dank U voor zovele goede dingen. Blijf gij zoals
vroeger voor ons bidden. Je bent nu onze
voorspreekster bij O. L. Heer in de hemel.

O. L. Vrouw van Lourdes. Bid voor ons.
Heilige Catharina. Bid voor ons.

De families BAKKAUS, STANDAERT, POLS
en VAN DEN BOSSCHE danken U voor de
blijken van deelneming en gebed.
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