De dood is de weg tot het leven. (H. Ambr.)
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Zij was lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Geboren te Nokere op 3 Januari 1879 en god-
vruchtig overleden te Hofstade op 6 Oktober 1653,
Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Zij heeft maanden geleefd zonder rust en da-
gen en nachten gekend van angst en smart. Maar
van haar jeugd af, had zij geleerd zich te onder-
werpen aan de wil van de Almachtige God. Zij
morde niet tegen de Heer, maar bleef standvastig
in Zijn liefde. (Tob. VIIL. 3 Tob. II, 13)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand;
in het uur des doods blijven ze vrij van kwelling.

(Wijsh. III. 1)

Gelukkig de moeder, die haar verhevene en
heilige zending beseft, die in het heiligdom van
het huisgezin en daar alleen, in gemoedsvrede
en naastenliefde, ware zielevreugde vindt welke
men in de wereld te vergeefs zoekt.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, gij weet hoe ik steeds om u allen bezorgd
was en hoezeer ik U allen beminde ; ik dank U
om uw aller wederliefde, uw genegenheid en
tedere zorgen. Blijven wij verenigd in onze liefde
en gebeden. Tot wederzien in de hemel.

De Almachtige God zegene U. (Gen.)
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Mijnheer Theofiel LAMMENS ;

Mijnheer en Mevrouw Albert HOFMAN-
LAMMENS en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Richard LAMMENS-
VERMOESEN en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw René BALLEKENS-
LAMMENS en kinderen ;

Miinheer en Mevrouw Eduard LAMMENS-
VERBEIREN en kinderen ;

Mejuffer Maria LAMMENS ;
De familiéen BALLEKENS en LAMMENS.

Zeer gevoelig voor uw deelneming in
hun rouw en voor uw gebeden, bieden
U hun oprechte dank aan.




