Na een pijnlijke ziekte is het lichaam van
onze dierbare echtgenoot, vader en groot-
vader verstard in de dood.

TER VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Joseph-Frans BANCK

echtgenoot van Mevrouw

Elisabeth PEETERMANS

geboren te Itterbeek op 30 september 1894
en aldaar zacht in de Heer ontslapen
op 4 februari 1976.
Gesterkt door de sakramenten der zieken.

Als het waar is dat de vruchten van onze
arbeid blijven.

Als het waar is dat ons weten en onze
liefde voortleven in onze kinderen en klein-
dochter.

Dan vader, mogen wij ons gelukkig prijzen
dat wij u « de onze » mochten noemen.

Uw grootheid lag in uw stille eenvoud van
elke dag. Uw liefde in de trouwe plichtsbe-
trachting waarmee gij een mensenleven lang
gezwoegd en gezorgd hebt voor ons en allen
die u duurbaar waren.

Vader, in onze gedachten en genegenheid
laat gij een onuitwisbaar beeld, dat wij met
diepe ontroering maar ook met grote dank-

baarheid bewaren.

Rust zacht nu, in licht en vrede.

Lieve echtgenote, kinderen en kleindochter,
dank voor uw zorgen, uw troost en uw
vriendschap. Moge de Heer van alle Leven
ons weer herenigen in een vreugdevol hier-
namaals.

Dierbare familie en vrienden, gedenk mij.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de teraarde-
bestelling, heeft plaatsgehad in de Sint-Anna-
kapel te Itterbeek op zaterdag 7 februari
1976 te 10 uur.

De families
BANCK,
PEETERMANS,
TIMMERMANS
en

LIEFFERINCKX,

danken om Uw gebeden en blijken
van deelneming.
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