IN DANKBARE GEDACHTENIS AAN

Mevrouw

Marguerite BARBIER

echtgenote van
Heer EUGEEN DE SCHUYTENEER

geboren te Montcornet (Frankrijk)
op 30 juli 1911 en tot de heerlijkheid van
de Vader opgenomen, te Geraardsbergen
op 8 juli 1984, gesterkt door het Sakra-
ment der zieken.

De families BARBIER, DE SCHUYTENEER
CATHERIN en STEENHOUDT

danken om uw kristelijke deelname in
hun rouw en gelovig getuigenis.

Het leven is kort. Werken en zorgen zijn
ons lot, rust en vreugde de bekroning.

Lijden en sterven zijn de weg waarop ons
leven beproefd wordt om zijn zin en be-
tekenis.

Zalig zij die geloven mogen dat Jezus
de Verrijzenis en het leven is. In Hem
vinden wij de enige troost en opbeuring.
Want, in Hem gedoopt, mogen ook wij in
Hem verrijzen.

Onze dierbare Marguerite, heeft veel ge-
werkt en gezorgd om het geluk van haar
geliefden. Haar minzaamheid en moed
waren de kostbare sieraad die haar da-
gen tooiden. Nu is alles volbracht. Moge
zij nu bij de Heer het loon ontvangen dat
Hij aan zijn kinderen heeft toebeschoren.

Almachtige Vader, in uw goddelijke vrede
bevelen wij onze dierbare toe. Laat haar
het ware Licht binnen treden dat haar op-
vrolijkt tot in lengte van dagen. Amen.

Van de Maele




