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Gelief met ons te bidden opdat de Heer

het eeuwig geluk zou schenken aan de

HEER MICHEL BASTIEN
echtgenoot van Mevrouw Charlotte DESTAUTE

geboren te Leupegem op 21 juli 1899 en terugge-

keerd naar de Hemelse Vader in de Samaritaan te

Nukerke op 13 december 1977, gesterkt door het
sacrament der zieken

———

Zo is het leven : God geeft het ons, en neemt het
terug wanneer het Hem belieft. God alleen is de
Heer over leven en dood ; de mens heeft niet de
macht noch het recht om erover te beschikken.

We leven niet om te leven, wij leven om te ster-
ven ea om door de dood het eeuwig leven in te
gaan.

Michel was een goed mens. Als echtgenoot en
vader heeft hij zijn plichten trachten te volbrengen.
Met hen heeft hij vele jaren samen vreugden en
leed gedeeld.

Zijn leven is getekend geweest met kwalen en
ziekte. Gedurende vijftien jaar heeft hij moedig zijn
kruis gedragen. Zijn lijdende jaren werden verlicht
door de toegewijde zorgen van zijn echtgenote, die
nacht en dag naast hem stond.

Het was een zwaar offer voor haar, maar zij heeft
alles gedaan wat menselijk mogelijk was uit liefde.

Hij was dan ook zeer dankbaar om de vele zor-
gen hem betoond. Nooit was het te veel. En als hij
uitgeput van krachten opgenomen werd in het zie-
kenhuis, dan was het hem een troost en opbeuring
dagelijks bezoek en attenties van zijn echtgenote en
kinderen te ontvangen. Moge de dood voor hem
een bevrijding zijn van de ellende en hem over-
plaatsen in de eeuwige rust.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinzoon, jaren
lang was ik gelukkig bij U. Uw achting en waarde-
ring waren mijn steun.

Nogmaals dank voor al het goede mij betoond.
Ook dank aan familie, de zusters en verplegende
personeel van het rusthuis.

Mevrouw Michel BASTIEN.
geboren Char'otte DESTAUTE ;
De Heer en Mevrouw
Urbain BASTIEN . VERPOEST ;
Jongeheer Nic BASTIEN ;
De families BASTIEN, LEENAERT,
DESTAUTE, DE SCHRIJVER

zijn zeer erkentelik voor uw blijken
van deelneming in de rouw die hen treft.
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