Heer, geef hem de eeuwige rust.

t

ZALIG AANDENKEN
aan

DE HEER RICHARD BATTEAU

echtgenoot van
Mevrouw Suzanne DE BRAUWERE

geboren te Edelare de 7 mei 1913 en godvruchtig

overleden te Oudenaarde de 5 oktober 1966.

Voorzien van de H. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen.

Bij allen die Richard kenden zal de gedachtenis
aan hem blijven voortleven. Gans zijn leven blonk
uit door diep geloof en plichtsvervulling. Hij mocht
kalm terugblikken op het verleden ; alles was goed
gedaan. In al de eenvoud die zijn levensweg
kenmerkte was hij steeds een voortreffelijk werk-
zaam man en een goede vader.

Sterven na een leven van toewijding en op-
offering voor zijn gezin, met in het hart het
geloof en het vertrouwen in de opperste goedheid
van God, zo een sterven moet barmhartigheid
vinden bij de Heer.

Beminde echtgenote, mijn duurbaar kind en
familie, mijn scheiden is te vroeg gekomen naar
menselijk oordeel, doch troost U bij de gedachte,
eens zijn we weer samen bij de Heer! Ik dank
U voor uw trouwe genegenheid en liefdevolle
zorgen; nu bid ik de Heer, opdat Hij U helpe
en steune.

Bliift mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.
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