De Heer is steeds genadig,
Zijn genade is onbeperkt.
-
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WEES IN UW GEBEDEN INDACHTIG
DE HEER

Achiel BATTIAU

weduwnaar van Mevrouw Rachel ROOS,

geboren te Zegelsem op 23 november 1925

en plotseling overleden te Zegelsem

op 9 december 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten «in extremis».

Wie iemand van nabij heeft gekend, wordt bij
diens overlijden onvermijdelijk gesteld voor het
grote mysterie van lijden en dood, van sterven
en eeuwig leven.

Maar we weten van uit ons geloof en van uit
het diepste van ons hart, dat over het sterven
heen, de mens voort leeft en zijn voltooiing
vindt bij God.

Kerstdag was zeer nabij en de overledene is de
Heer tegemoet gegaan met een vredig hart en
met vertrouwvolle overgave. We denken spontaan
aan de woorden van het evangelie: « De dood
zal komen als een dief in de nacht». En hoe-
wel onverwacht, toch niet onvoorbereid. Onze
gedachten gaan dan ook naar het verleden, naar
de blijde momenten met Achiel. Onze overledene
heeft een hard leven gekend. Ziekte, lijden en

beproeving was zijn deel Tegen dit alles ston-
den we machteloos, daarom was hij zo blij met
iedere dienst of attentie die men hem bewees.
Geboorte en dood, Kerstdag en Goede Vrijdag
liggan in =en menzenleven zo dicht bij elkaar !
Maar daarna straalt het licht der verrijzenis en
cp de verrijzenis ten eeuwig leven blijft onze
hoop gevestigd. Het kruis van Goede Vrijdag
heeft hij alleen gedragen.

Moge hij nu bij zijn echtgenote voor eeuwig in
Gods vrede ru-ten.

Boste familie, ik dank U voor uw oprechte ge-
regenheid en uw goede zorgen, bijzonder U
nicht Maria, die mij steeds bijstond met raad
en daad.

Beste vrienden, goede geburen, heb dank voor
alles wat U voor mij deed.

Achiel, wij blijven je altijd gedenken als een
voorbeeld van wilskracht, werklust en eerlijkheid.
Blijf een licht voor ons als wij in onze herinne-
ring U zien als een bron van liefde en vriend-
schap, dat is het teken van God, de hoop, die
over de mens waakt.

Voor uw medeleven en gebed
danken U de families
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